Je hoeft niet altijd ver te gaan om iets interessants te ontdekken, in dit geval
slechts een huis verder. Margot van de Zilver en ik zijn al vele jaren buren en nu
Margot enige maanden geleden met pensioen is gegaan, wijdt zij zich met
overgave aan het vrije borduren.
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oen ik onlangs bij haar langs ging om te

vragen of zij mij aan een stek van een

tuinplant kon helpen, werd ik geboeid door

haar borduurwerk. Ik wist dat zij een cursus
volgde bij de DIY Textile school en, nieuwsgierig
geworden, ben er voor Handwerken zonder Grenzen
een kijkje gaan nemen.

De school is opgericht door Ginni Fleck, een Ameri-
kaanse die achttien jaar geleden naar Nederland
kwam voor haar werk. Zij is afgestudeerd aan de
Universiteit van Massachusetts waar ze een Master
Creatief Onderwijs behaalde, en gaf les aan Ameri-
kaanse universiteitsstudenten in Amsterdam. Nadat

haar functie wegens bezuinigingen werd geschrapt
ontstond het plan voor een eigen school. Ginny wil
de creatieve fantasie prikkelen met textiel als
uitdrukkingsmiddel.

“Bezieling en creativiteit gedijen het best in een
omgeving met geestverwanten”, is te lezen op de
website. Toen Yvonne, mijn trouwe fotografievrien-
din, en ik langsgingen was het de laatste cursusles.
Een cursus duurt vijf maanden, met één dag per
maand les. De opdrachten worden thuis verder
uitgewerkt. De cursisten vertelden hoe zij de cursus
hadden ervaren en wat zij er verder mee wilden. De
sfeer was ontspannen en er heerste een grote
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Fort Honswijk (foto Timo Gorissen).

saamhorigheid tussen de dames. Als handwerklief-
hebster, maar toch ook een vreemde eend in de bijt,
werd ik er volledig in opgenomen. Omdat het te ver
gaat het werk van alle vijftien deelneemsters te
beschrijven heb ik een selectie gemaakt.

Allereerst natuurlijk Margot van de Zilver met haar
zeer kleurrijke werkstukken (zie openingsfoto). Haar
borduuractiviteiten beperkten zich in het verleden tot
de kruissteek. Vooral traditionele pakketten en zelf
ontworpen mandala’s waarin zij haar liefde voor
sprekende kleuren goed kwijt kon. Margot was werk-
zaam als psychisch verpleegkundige in Amsterdam.
Het simpele kruissteekborduurwerk bracht rust in

Mirjam Flantua’s interpretatie van Fort Honswijk.

haar privéleven. Met meer vrije tijd voelt zij de behoef-
te om diverse borduursteken te leren om zich vrijer uit
te kunnen uitdrukken met textiel en borduurwerk.

Totaal anders was het werk van Mirjam Flantua, met
een rustig ton-sur-ton kleurgebruik. Zij volgde in de
jaren 8o een coupeuseopleiding en verdiepte zich in
het traditionele quilten. Enige jaren geleden pakte zij
dat weer op toen zij door reorganisatie haar baan
verloor. Zij volgde de DIY cursus om het borduren
beter te kunnen integreren bij het quilten.

Mijn aandacht werd getrokken door haar 3D werkstuk
naar een foto van Timo Gorissen uit het tijdschrift
‘Fort!. De foto werd ons voor dit artikel beschikbaar
gesteld, hetgeen een goede vergelijking mogelijk
maakt. De afbeelding was geborduurd op een stukje
gebroken witte stof, gerubbed over granolbehang van
de bouwmarkt. Rubbing is een uit Engeland overge-
waaide techniek waarmee de afdruk van een onder-
grond op een daarop liggend materiaal wordt gekopi-
eerd met waskrijt. Door wrijving eigenlijk in dit geval.
Zij borduurde met verschillende garens zoals mouliné,
perlé en stopwol. De gebruikte steken: festonsteek,
flanelsteek en voor het mos de knoopjessteek.

Attje Oosterhuis kwam naar Amsterdam vanuit
Ravenswoud, een klein dorpje nabij Appelscha in
Friesland. Zij heeft de akte NA(naaldvakken) en de
opleiding Textiel- en Modevormgeving aan de Acade-
mie Minerva te Groningen gevolgd. Het grootste
gedeelte van haar beroepsleven werkte ze als docent
creatieve vakken, zoals tekenen en textiele werkvor-



Attje Oosterhuis, aquarel.

men. Van haar hand was er een geborduurde aquarel,
enige jaren eerder gemaakt op een andere cursus, en
een foto van een door haar samengesteld voorbeelden-
boek. We zagen een tijdschriftafbeelding met tomaten
en daarnaast het geborduurde resultaat. Het was een
oefenwerkstuk uit de compositieles waarin Attje
probeerde het ontwerp te vertalen in borduursteken.
Missie meer dan geslaagd.

Majo van der Woude was de laatste die ik hier
bespreek. Zij borduurde een foto uit de jaren 1930-
1940 uit de collectie van het Openluchtmuseum in
Arnhem. De foto werd afgedrukt op transferpapier
met een inkjetprinter en vervolgens met een strijk-
bout overgebracht op stof. De foto, een Staphorster
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Majo is hier nog bezig.

dame in kerkdracht uit de rouw, werd tweemaal
uitgevoerd. Eerst traditioneel en later met een
vrijere interpretatie, waardoor de kledij in mijn ogen
meer op de Russisch traditionele dracht ging lijken
met een kokoshnik van kant.

Een kokoshnik is een hoofdtooi die in het verleden in
vele modellen, waaraan men kon zien of de draagster
getrouwd of ongetrouwd was, voorkwam. Ze waren
vaak versierd met gouddraadborduurwerk en rivier-
pareltjes. Aan het tsarenhof werd deze hoofdtooi ook
gedragen op gekostumeerde bals, maar dan bezet met
edelstenen en diamanten.

Alle borduurproefjes die Majo maakte voor haar werkstuk
ziet u hier afgebeeld. De muts van de Staphorster dame
werd in naaldkant gemaakt. De bij de dracht behorende
omslagdoek werd omgezet in telbaar borduurwerk. Voor
haar is deze foto een begin. Gedacht wordt nu over Axel,
Marken, Zuid-Beveland en Spakenburg. Majo en ik
hebben een afspraak gemaakt: wordt vervolgd.

www.diytextileschool.nl



